
   

Voor veel christenen betekent de veertigdagentijd een periode om zich voor te bereiden op het Paasfeest. Door 

te vasten leren mensen áf te zien van…’en daardoor ‘ruimte te maken voor…’. Vasten betekent dat je jezelf 

dingen onthoudt of dat je minder van iets neemt. Het gaat er om dat je met vasten verbondenheid met God zoekt. 

Daarom kan het ook zijn dat je met vasten iets juist wél doet, bijvoorbeeld door meer om te kijken naar andere 

mensen. Op het eerste gezicht lijkt de veertigdagen- of vasten- tijd een sombere bedoening. Dat is echter een 

misvatting. De vastentijd is een periode van hoop. Het is een herbronningsperiode waarbij kracht ontleend wordt 

aan de vooruitblik op Pasen (het nieuwe leven). Leven dat je niet maakt, maar ontvangt. Dat je gegeven en 

gegund is, jou en de ander evengoed! Allen samen verbonden met heel de schepping en alle levende wezens. 

Het gaat om het behoeden en vernieuwen van alles wat ons geschonken is, voor nu en voor komende generaties. 

In de zondagen van de veertigdagen tijd willen we dan ook collecteren voor de volgende projecten.  

Zondag 9 maart: “China: Toevluchtsoord voor migranten in nood”.  

 

 

 

 

 

Zondag 16 maart: “Nederland: Slachtofferhulp Nederland” 

 

Zondag 23 maart: “Moldavië: Kerken geven kinderen een toekomst” 

40-dagentijd 2025, met als thema “Heilig je Leven”. 

 

   

 

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten vooral 

vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens 

ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. 

Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alléén voor. 

Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, 

medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. 

Ook kunnen vrouwen bijbel- of koranstudies, Engelse lessen en 

lessen computervaardigheden volgen. 

 

 

Elk slachtoffer van een strafbaar feit, misdrijf of ramp verdient de 

beste hulp. Jaarlijks helpt “Slachtofferhulp Nederland” vele 

slachtoffers en nabestaanden door de mogelijkheden in kaart te 

brengen om hen te kunnen begeleiden bij het verwerken van 

trauma’s, Geholpen wordt ook bij het evt. aanvragen van een 

schadevergoeding. Afhankelijk van iemands situatie wordt 

bekeken wat de beste aanpak is. Zo worden slachtoffers en 

nabestaanden geholpen de regie weer terug te krijgen. 

 

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun 

ouders zijn in het buitenland of zoeken troost in de alcohol. 

Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld 

de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen 

de kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een 

maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op 

een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan. Een ervaring die 

ze rest van hun leven meenemen. 



Zondag 30 maart: “Colombia: Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken”. 

 

Zondag 6 april: “Binnenlands diaconaat: Omzien naar gevangenen”. 

 

Zondag 13 april: “Nederland: Missionaire kansen met Pasen”. 

 

De collecte op Paasmorgen is voor steun aan inwoners en ontheemden in Oekraïne. 

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de 

oorlog in Oekraïne gooien het leven van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken 

en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare 

families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het 

verwerken van trauma’s. 

De Diaconie. 

 

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota groeien veel kinderen 

op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van 

FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel 

en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een 

koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De 

kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar 

gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter 

bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun 

tweede thuis. 

 

Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. 

Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om 

te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-

patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan 

herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die 

omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, door hen 

niet alleen te bezoeken tijdens de detentie, maar ook helpen bij 

het zoeken naar een nieuwe kans om sterker terug te keren in de 

maatschappij. 

 

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het 

paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een 

missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending van de 

KRO/NCRV ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven 

om naar buiten gericht kerk te zijn. Traditiegetrouw kijken er 

miljoenen mensen naar de Passion. De dagen er na wordt er op 

veel plekken over nagepraat. Zo ben je kerk naar buiten. Voor 

kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine.  


